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VOORWOORD

Door Richard Santinge
Tijdens de 40dagentijd gaan we tijdens de diensten en huiskringen Psalm 23 behandelen.

Een Psalm met een diepe rijkdom!
Een Psalm waarin we uitgenodigd worden tot een leven in verbondenheid met de Goede Herder.

Ik bid ons allemaal een open hart en houding toe in deze periode zodat deze woorden tot in het
diepst van onze ziel mogen resoneren en vruchtdragen.

Vrede. Richard Santinge.

Koninklijk leven op de plaots waar je bent
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AGENDA

Hieronder een overzicht van enkele activiteiten die gedurende het Psalm?23-project in Stadskerk De
Wijngaard aan bod komen:

Datum Activiteit | Onderwerp Spreker Bijzonderheden
03 -03-2019 | Eredienst | De Heer is mijn Herder | Richard Santinge Avondmaal
10-03-2019 | Eredienst | Hij doet mij nederliggen | Arjen ten Brinke

12-03-2019 | Huiskring

17-03-2019 | Eredienst | Rustige wateren Richard Santinge

24-03-2019 | Eredienst | Veerkracht Tiemen Westerduin

26-03-2019 | Huiskring

31-03-2019 | Eredienst | Volg mij Stephan Muurling

07-04-2019 | Eredienst | U bent altijd bij mij -1 Richard Santinge

09-04-2019 | Huiskring

14-04-2019 | Eredienst | U bent altijd bij mij - I

19-04-2019 | Eredienst | Een maaltijd Richard Santinge Goede Vrijdag
21-04-2019 | Eredienst | Pasen Richard Santinge Pasen
23-04-2019 | Huiskring

28-04-2019 | Eredienst | Dis de duivel

05-05-2019 | Eredienst | Feest van genade Richard Santinge

12-05-2019 | Eredienst | Altijd thuis Jan Pool Afronding
14-05-2019 | Huiskring

Konunklyk leven op de plaots waar je bent
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Psalm 23 is wellicht de meest bekende psalm die we
kennen, niet alleen binnen de muren van de kerk, maar ook | Peze Psalm  heeft op zgn
daar buiten. Het is de nachtegaal onder de psalmen en ommegang onder Ae kinderen der
wordt ook wel “Herderspsalm” genoemd. mengchen meer pign en Lleed
i By gestidol dan alle heelmeesters fer
dDe cil(lgh’rerhvgdn dezbelupsalrg'besc:ruﬂ het Ikeven. V}rfugfdfvolle wereld, en meer vyede des hart
ankbaarheid en blijmoedig vertrouwen komen hier to o
uiting. Deze blijdschap komt niet voort uit een jeugdig of gewerkt: don de wysheit aller
onbekommerd leven. De dichter kent ook de keerzijde van cevwens
het leven. Hij heeft weet van de “dalen van diepe duisternis | A Rinkel, Psalfer, 2, 2957
(Ps. 23-4)", en van degenen die hem benauwen (Ps. 23-5).
Maar het geloof in de Here, doet hem triomferen! De dichter roemt en hoopt op de weldaden die
de Here geeft: deze weldaden zullen niet in de handen van zijn vijanden vallen. Psalm 23 is niet
alleen gericht op het leven. De dichter kijkt uit naar de toekomst om eens in het huis van Here te
zijn, tot in lengte van dagen (Ps. 23-6).

SCHRIJVER

In het algemeen wordt aangenomen dat David de dichter is van deze psalm. Zijn leven was vol van
tegenslagen en uitreddingen. David heeft als geen ander geleerd in zijn leven wat vertrouwen is.
Voor zijn koningschap was hij zelf ook herder. De herder metafoor naar God die zich als een
herder bekommert om zijn kinderen is treffend.

KARAKTER

Het is niet duidelijk in welke situatie deze psalm gedicht is. Gedacht kan worden dat de psalm
gecomponeerd is als dank voor het redden van uit een noodsituatie. Een andere gedachte die de
psalm oproept is het beeld van een feestganger die in de Tempel de vreugde van Gods nabijheid
heeft gesmaakt, en nu op het punt staat huiswaarts te gaan. Hij is voornemend om eens terug te
keren in het Huis van Heer. Tot die tijd heeft hij het geloof en vertrouwen dat de Heer met Hem zall
zijn en het hem aan niets zal ontbreken.

SLEUTEL

Psalm 23 is opgebouwd in Hebreeuws uit 55 woorden. Precies in het midden staat de sleutel van
deze woorden staan de drie woorden: “U BENT BlJ MIJ!”; de kern van psalm 23. Maar dat niet
alleen. Het is de centrale boodschap van de Bijbel, doordat God de Vader, onze Herder, relatie
met ons wil hebben.

Koninklijk leven op de plaots waar je bent
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DE HERDER-KONING

Vanuit de Bijbel en ook vanuit Psalm 23 zien we een herder die zijn schapen leidt, of anders gezegd
een herder die zijn volk leidt. Een koning die als een herder voor zijn volk vitgaat, beschermt en
verzorgd. In Psalm 78 wordt God als zodanig beschreven (Ps. 78: 52-53). Als een herder-koning
heeft God zijn volk onder het juk van Egypte verlost en uitgeleidt (Exodus). Door de woestijn heeft
Hij zijn volk verzorgd, beschermd en geleid.

God is Koning met een herdershart. God koos David uit om deze bediening van herders-koning te
vervullen (Ps. 78:70-72). David was zuiver van hart, en leidde zijn volk met vaste hand. Hoe
bijzonder is het dat uit het geslacht van David een nieuwe Herder-Koning zal voort komen: Jezus
Christusl!

In Johannes 10 lezen we dat terug. “Jezus is de Psalm 78:52-53

goede Herder, een goede herder geeft zijn leven voor | Maar zijn votk liet hif wegtrekken als
zijn schapen”. De evangelieén staan vol cen kudde, hif voerde hen door de
herdersmetaforen die betrekking hebben op Jezus. estijn aly schapen en geifen; hif

Hij zal Zijn schapen bijeen brengen om Zijn
volk/gemeente te stichten en te leiden. Als Koning zal
Hij plaats nemen op Zijn glorierijke troon. Hij zal de

mensen scheiden zoals een goede herder de schapen
van de bokken scheidt (Mat. 25:31-46).

lecddle hen vedlig, zg hadden niefs fe
vrezen, het warter van Ade zee had hun
vijanden bedekt

Koninklijk leven op de plaots waar je bent
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GRAZIGE WEIDEN...

Vlak voor zonsopgang leidt de herder zijn schapen eerst naar een plaats waar het gras het hardst is
door de dauw van de ochtend. Dit gras met vocht maakt het verteren beter voor de schapen. Dit
natte gras is ook een buffer van vocht wanneer een waterbron niet in de buurt is. Zo hoeven de
schapen pas tegen het middaguur te drinken om vervolgens te rusten.

Schapen hebben de gewoonte om steeds dezelfde graasplekjes uit te zoeken. Om te voorkomen
dat het gras kapot gaat van het intensief grazen leidt de herder de schapen naar verschillende
weiden. Uitputting van het land wordt zo voorkomen. Hiernaast doet de herder nog veel meer dan
alleen schapen weiden. Soms ploegt hij de weide, haalt rotsen of giftige planten weg om een
“grazige groene weide” te krijgen. Ook zorgt de herder voor bevloeiing.

HIJ DOET MIJ NEERLIGGEN...

Na het middaguur moeten de schapen, in totaal 3 uur liggen om te rusten en te herkauwen. Van
zichzelf hebben schapen de neiging om door te vreten, met alle gevolgen van dien. Gebeurt dit niet
dan kan het zelfs dodelijk zijn voor het schaap. Het neerliggen van de schapen door de herder is
dus “dwangmatig”!

)

Een onderg reden van het neerliggen dat de herdgr, de Het Hebreewwse woord hagah,
schapen wil verlossen van parasieten. Deze parasieten .

. . wordt gebruikt voor
kunnen de huid van de schapen infecteren en aantasten. Als . )
reactie hierop schudden de schapen hun kop, rennen rond of . o o :
stampen met de poten voor verlichting. De herder wil ze ook Wm"“’”" of
hiervan verlossen door de schapen neer te laten liggen. “mediteren’”

VERWERKING...

Het neerliggen kunnen we vergelijken om niet alleen Gods Woord alleen maar te lezen, maar ook
te overdenken. Het is een vorm van meditatie waarin je biddend je Bijbel kan lezen en de woorden
tot je neemt. Door je hart open te stellen kan God door zijn Geest tot je spreken. Zo kan Gods
Woord richting geven in ons leven. Zo blijven we gezond en sterk.

De parasieten en de hinder daarvan zijn te vergelijken met zorgen, pijn en angsten die we in ons
leven kunnen hebben. Gevoelens die zo bij het leven passen en zo moeilijk uit te schakelen zijn.
Wat is het bemoedigend dat onze Herder, die ook mens is geweest, ons hierin tegemoet wil komen.
Hij bestraft deze gevoelens niet maar wil ons een ander focus geven. “Wees over niets bezorgd,
maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden” (Fil. 4:6).

Koninklijk leven op de plaots waar je bent
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VRAGEN...

¢ Wat vond u van de preek met het thema “Grazige weiden”? — -
Bespreek dit met elkaar. Je zovgen blyven maken o

e Hoe ziet u grazige weide er vit? Laat iemand of meerdere alsof je op een schommel
vertellen hoe hij/zij mediteert of de tijd neemt om “neer te el zit Je bent er dpuk
liggen”. , Je 4 cer g

e Zijn de “parasieten” van ons leven herkenbaar? Hoe gaat u stapr mee yoorudt:
daar mee om? Corrie tfen Boom

e Reageer op de uitspraak van Corrie ten Boom.
e Lees Mat. 6:25-34 en bespreek dit met elkaar.

e De sleutel van de tekst van Mat. 6:25-34 is “Zoek eerst het Koninkrijk van God”. Hoe doet u dit?
Welke plaats krijgt meditatie hierin?

e Ps. 55:23 zegt: “De last op je schouders, draag hem over aan de Heer, Hij zal voor je zorgen: wie
Hem trouw is, laat Hij niet bezwijken, nooit.

e Dank God voor wie Hij is als Herder. Dank Hem dat Hij je een nieuw focus wil geven en relatie met
ie wil hebben.

e Bid voor elkaar, deel de zorgen, angsten en moeiten die er zijn. Zegen elkaar.

Koninklijk leven op de plaats waor je bent
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VERKWIKT MIN ZIEL...

Als een schaap op zijn rug komt te liggen kan het
niet meer overeind komen. Vaak komt dit door
een te dikke vacht. Het raakt in paniek en maait
door de lucht met zijn poten. Een situatie die
alleen maar erger wordt naarmate de tijd vordert.
De volle maag kan gaan opzwellen en de
bloeddoorstroming wordt belemmerd.

De herder dient zijn schapen hiervoor te behoeden. Als een herder een schaap aantreft die op zijn
rug ligt dan zal hij hem weer op zijn poten zetten of als dit niet kan zal hem goed neerleggen om
het schaap te verzorgen en te masseren. Als een schaap te veel wol heeft zal het geschoren moeten
worden.

VERWERKING...

De Bijbel geeft een mooi voorbeeld over het dragen van wol. Levitische priesters mochten in hun
bediening geen wol dragen maar alleen linnen (Ez. 44:15-18). Wol bevordert het zweten en staat
symbool voor eigen inspanning, anders gezegd “dode werken”.

Niet door werken zijn we rein en heilig voor God, maar alleen door Christus. Door zijn offer ziet
God, Jezus in ons, en hierin mogen we rust en vrede vinden. Daarom spreekt Paulus de Korintiérs
ook aan als “heiligen in Christus” (1Kor. 1:2). Dit is onze nieuwe identiteit waar niemand iets aan
kan veranderen.

De ziel kun je zien als de zetel van je wil, je verstand en | P 237:25-24

je emoties. Je identiteit. We kunnen hier soms zo mee U was het die myn nieren vormde,
aan de haal gaan. De realiteit kan haaks staan op je die miy weefde in de buik van min
gevoel. We kunnen ons zo laten leiden door wat moeder.

andereﬂn van ons vi.nde.n;. ”b?n i.k weligoed genoeg”? I loof w om het ondzaglijke wonder
Mogelijk heeft David dit in zijn jeugdjaren ook mijn bestaan, ferbaariijle

ondervonden (Ps. 27:10, Ps. 51:5). Was hij een
buitenechtelijk kind2 David zoekt zijn identiteit in God.
Hij is een geliefd kind van de Goede Herder.

& wart w gemaakt hebt Ik weet hets
fot cn het diepst van mign ziels

VRAGEN...
e Wat vond u van de preek met het thema “Verkwikt mijn ziel”¢ Bespreek dit met elkaar.
e Hoeveel “wol” heeft u om het lijf¢ Wat zijn voor u “dode werken”?
e Voelt u zich een heilige? Voelt u zich een heilige in Christus?

De tijd waarin we leven vraagt veel van onze identiteit. We laten ook veel van ons zien en horen in
diverse media, als facebook, twitter en instagram.
e Waar ontleent u uw identiteit aan?

e Hoe haaks staat de identiteit van facebook op de identiteit die we hebben in God?!

Koninklijk leven op de plaots waar je bent
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De goede Herder wil onze ziel verkwikken of anders gezegd terugbrengen bij wie je bent voor Hem.
Hoe God dat doet lezen we terug in Joh. 15:1-8. Hier zien we de Herder als Wijnbouwer aan de
slag.

e Lees dit met elkaar door en bespreek dit.

e Hoe verkwikt de wijnbouwer de ranken?

)

DOPEN...
Door de doop vereenzelvigd u zich met de dood en de opstanding van Christus (Rom. 6:1-6). Op
grond van ons getuigenis en de doop ontvangen we een nieuwe identiteit. Ook Jezus zelf heeft zich
laten dopen (Mat. 3:16-17), hoe bijzonder is dat! Toen Hij zich doopte klonk een stem uit de
hemel: “Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde”. Deze woorden spreekt God uit over jou
als jij zijn kind wordt, jou identiteit. De doop nodigt ons uit om deze identiteit aan te trekken.

e Hoe heeft u uw doop beleefd?

e Nodigt de doop jou ook uit om tot deze identiteit te komen?

e Bespreek dit met elkaar.

GEBED...
e Prijs God voor wie jij in Hem bent.
e Draag elkaar op om terug te komen in de identiteit die we in Hem hebben.
e Vraag aan Hem om je wol te scheren en zegen elkaar.

MDDt i migin geliefde
5 e Hem vend ck

vremgae:”’

Koninklijk leven op de plaots waar je bent
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DAL VAN DIEPE DUISTERNIS...

De weg van de kudde voert niet altijd langs
grazige weiden en stille wateren. Juist om hier te
komen moet de Herder de kudde soms leiden
langs ravijnen of door kloven waar de zon niet
schijnend. Israél is bekend met dit soort terrein.
Gelukkig weet de Herder wat hij doet. Een goede
herder kent het terrein en de gevaren.

Dit soort trektochten werden vaak in de
zomermaanden afgelegd om hooggelegen
weidegrond te bereiken. Deze trektochten duurden weken soms maanden. Een tijd waar de Herder
hecht met de kudde omgaat en continu toezicht houdt. Een tijd waar de schapen de herder leren
kennen.

VERWERKING...

Het beeld van een dal van duisternis behoeft geen uitleg. Het zijn die momenten die we vroeg of
laat in het leven tegen komen. Tegenslag, moeite, ziekte, bedreiging, etc. Hoe bemoedigend is het
dat dit vers beantwoord wordt met “U bent bij mij”. Deze woorden is de centrale boodschap van de
Bijbel. De openbaring van God, wie Hij is: “JAHWEH" = IK BEN, of anders gezegd IK ZAL ER ZIJN.
God spreekt deze woorden tot Mozes om het volk uit Egypte te bevrijden en te leiden als een
Herder door de woestijn (Ex. 3:13-14).

God brengt ons niet naar het dal van duisternis, Hij leidt ons er door heen. Het zijn onvermijdelijke
momenten in ons leven waar we doorheen moeten. Corrie ten Boom zei eens: “Als een trein een
tunnel in rijdt en het wordt donker om je heen, spring je dan uit de trein? Natuurlijk niet. Je blijft stil
zitten en vertrouwt erop dat de machinist weet wat hij doet”. Het gaat om vertrouwen, hoe moeilijk
dat soms ook is.

Vaak zien we ten tijde van dit soort momenten in het leven, niet de uitweg of ervaren we dat onze
Herder er niet is. Vaak blijkt ook dat de moeilijkste momenten van je leven achteraf juist de beste
tijd zijn geweest.

VRAGEN...
e Wat vond u van de preek met het thema “Dal van diepe duisternis”? Bespreek dit met
elkaar.
e Bespreek eens met elkaar de geschiedenis van Mozes en het volk door de woestijn. Wat
gebeurde er allemaal. Hoe zorgde God voor zijn volk. Hoe leerde ze Hem kennen?
e Laat een of meerdere kringleden hun getuigenis geven over een moeilijke tijd in hun leven.
Hoe hebben zij God ervaren.

Konunklyk leven op de plaots waar je bent
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AVONDMAAL...

Het vieren van het avondmaal is een viering van verbondenheid
met elkaar en bovenal met Jezus, onze goede Herder. Sta stil bij
welk diep dal van duisternis Hij doorgegaan is om ons te leiden
naar de Vader.

GEBED...

e Dank God, dat Hij er is. Draag elkaar op dat Hij te
vertrouwen is.

Koninklijk leven op de plaots waar je bent
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U ZALFT MIJN HOOFD MET OLIE...

Wanneer de kudde langs de kloven en ravijnen op de hoger
gelegen malse weidegrond is aangekomen kan het genieten
van een welverdiende rust. De meeste herders hebben hier
een stenen ommuurde schaapskooi met één ingang.
Wanneer de herder ‘s avonds de kudde naar de kooi brengt
staat hij in de opening en telt de schapen, geen één mag
ontbreken. Eén voor één lopen de schapen onder zijn staf
door. Hierbij controleert de Herder de schapen op
verwondingen en ziekten.

Verwondingen kunnen optreden door de moeilijke weg naar
de hoog geleden weide. Ziekten als ontstekingen ontstaan
door de talloze vliegen die de schapen kwellen. Deze insecten
leggen hun eitjes af op het slijmvlies van de neus. Binnen
enkele dagen komen de larven uit die verder de nodige
irritaties geven van jeuk en pijn. Om zich hiervan verlossen
schuren de schapen met kop en neus langs rotsen of door de
ruwe aarde. Soms raken ze in paniek en ze grazen niet.

De herder heeft een ramshoorn gevuld met een mengsel van olijfolie, kruiden, zwavel en teer van
de cederboom. Hiermee zalft de herder de neus en de ogen van het schaap. De zwavel en teer
houden de muggen op afstand en de olie en de kruiden hebben een beschermende en genezende
werking.

VERWERKING...

In ons leven lopen ook wij, net als schapen, wel eens een verwonding op. Gebeurtenissen die een
“litteken” achter laten. Zaken die je worden aangedaan of overkomen. Ziekte. Wat is het in deze
context mooi dat de psalmist dit beeld geeft: “U zalft mijn hoofd met olie”! Het beeld dat we stil
mogen staan, tot rust mogen komen en ons hoofd mogen buigen om gezalfd te worden door de
goede Herder. In vertrouwen overgeven aan Zijn goede zorg.

Het woord “zalven” komt van een Hebreeuws woord dat “inwrijven met olie” of “inwijden” betekent.
In de tijd van de Bijbel werd olie gebruikt om leer, c.q. dierenhuiden soepel te houden zodat het
niet vitdroogde, bijv. waterzakken of schilden. Olie heeft is dus niet alleen een verzorgende functie
maar ook een onderhoudende. Als mensen gezalfd worden is dit een symbool van inwijding, zoals
David als koning (1Sam. 16). In het nieuwe testament staat zalving symbool voor wanneer mensen
bekleed worden met de Heilige Geest.

Koninklijk leven op de plaots waar je bent
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Laat iemand iets delen in de kring over een moeilijke gebeurtenis waarin weer herstel heeft mogen
plaats vinden.

Hoe wordt de zalving van de Heilige Geest ervaren in ieders leven?

Wat betekenen de volgende woorden van Prediker voor u? : “Laat uw kleding te allen tijde wit zijn en
laat op uw hootfd geen olie ontbreken” (Pred. 9:8).

Hoe onderhoudt u dit?

Dank God dat we de Heilige Geest ontvangen hebben als Trooster en Helper om een heilig leven te
leiden (1Tes. 4:1-8).
Draag elkaar op en bid voor herstel of zalving voor een ieder die dat nodig heeft.

Koninklijk leven op de plaots waar je bent
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HUIS VAN DE HEER...

In het najaar verlaat de herder met zijn kudde [
de hoger gelegen weiden om weer huiswaarts
te keren. Ze zullen weer door het bergland van
dalen en ravijnen moeten trekken. Wanneer de
kudde veilig aankomt is het een thuis komen.
Een welverdiende rust en een veilige
schaapskooi. De kudde heeft elkaar doen
kennen en bovenal de herder.

VERWERKING...

De gemeente is het “Huis van God". Het is een
plek die iedere christen min of meer nodig
heeft. Je zou kunnen zeggen: “een christen
zonder gemeente, is een schaap zonder kudde”.

Denk eens na over de volgende titels met bij behorende tekst:

Een gemeentegezin maakt duidelijk dat we werkelijk christen zijn (Joh. 13:35)

Door een gemeentegezin komen we uit ons zelfgerichte isolement (1Kor. 12:26, 1Joh. 3:16-17)
Een gemeentegezin helpt ons om geestelijk sterker te worden (Ef. 4:16)

Het Lichaam van Christus heeft jou nodig (1Kor. 12:7)

We zullen delen in Christus’ missie in de wereld (Ef. 2:10)

Een gemeentegezin zal ons helpen om niet terug te vallen (Heb. 3:13, Jak. 5:19)

Na de opsommingen over, wat de herder doet, en wie de herder is, sluit de psalmist af met de
woorden: “ik keer terug in het Huis van de Heer, tot in lengte van dagen”. Het zijn woorden waar
de schrijver naar uitkijkt en verlangd. Het centrale thema “U bent bij mij” krijgt hier zijn volle
werkelijkheid, in een leven in tegenwoordigheid van de goede Herder.

VRAGEN...
e Hoe ervaart u de gemeente? Ervaart u het als een Huis van de Heer?
e Laat bovengenoemde titels en teksten nog eens rondgaan. Hoe is dit voor jou?
e De huiskring is een “Huis van de Heer” in het klein. Hoe belangrijk is de huiskring voor u?
e Welk verlangen heeft u met de huiskring?

e Nu we psalm 23 met elkaar bestudeert hebben is het aardig om terug te kijken. Welk vers sprak het
meest aan. Wat heeft u geleerd? Wat heeft u ervaren?

GEBED...

e Bid voor elkaar, de huiskring en de gemeente
¢ Dank God voor de woorden van psalm 23

Koninklijk leven op de plaots waar je bent




